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De Ander

Lang dacht ik bij het woord oorlog
aan een patatje met mayo en satésaus

En dat er mensen zijn in dit land

die boos worden om het woord patat
omdat je friet moet zeggen

je moet friet zeggen je moet friet zeggen
jij zegt het anders dat is niet goed

je moet friet zeggen

Een conflict zit in een klein hoekje
wordt gevoed
groeit langzaam uit

Want mensen die patat zeggen, horen hier niet
mensen die patat zeggen, zijn de schuld van de armoe
de huizencrisis en dat alles zo duur is geworden

79 jaar geleden spraken we af:
nie wieder nie wieder alsjeblieft nooit weer

Nu leven we in een wereld waar niet eens zo ver hiervandaan
voedselpakketten en bommen uit exact dezelfde lucht vallen

waar de knallen en het vuren
nog altijd niet worden gestaakt
waar niets lijkt te stroken met nie wieder

Hoe kunnen we onthouden
van elkaar te houden

want als ogen om ogen

en tanden om tanden
komen we handen te kort
om elkaar vast te houden

Als

het hart bedekt en tanden ontbloot
gaat het beeld op zwart

naar rood gevaar

handen niet langer uitreiken naar elkaar
als vingers enkel wijzen

naar de Ander de Ander de Ander

die anders is dan ik



Als

vingers enkel wijzen

en de zogenaamde ‘Wijzen’ ons laten geloven
dat die Ander het gevaaris

weet dan dat het gevaar juist daar is

laten we dan niet opgeven of bezwijken

onze handen uit te reiken

met opgeheven hoofd

laat dat de tendens zijn

Laat het lente zijn in alle landen
laat ons samen eten, eten met onze handen

Ik verlang naar
patatjes, frietjes, vrede
met ieder ander

Laat dat de tendens zijn
want ik beloof je

ik beloof je

dat we uiteindelijk
allemaal mens zijn



